gedicht voor Sinterklaas.

Als de sint jarig is, krijg ik veel pakjes.
s nachts lopen de pieten over de daken
Ik moet zo veel gapen.
wat je wil, staat in een boek.
Ik wil zo graag die lekkere koek
wat nog meer?
een speelgoed geweer.
waar je pepernoten in kan steken
nu is het gedaan, ik kruip lekker onder mijn
deken.
fijne sint!



